”Als het morgen is, denk dat gij de avond niet
krijgen zult. En als het avond geworden is, wacht
U van op de morgend te rekenen’’.

(Thom. a Kempis)

Met dankbaarheid en liefde denken wij terug aan
de heer

Victor Emile SCHAILLEE
geboren te Moerbeke op 27 december 1892

en mevrouw

Augusta Melanie SOLLIER
echtgenote van de heer Emile SCHAILLEE
geboren te Geraardsbergen

op 2 augustus 1899

beiden schielijk overleden bij auto-ongeval
te Erembodegem op 1 mei 1972.

Zij hebben beiden een schoon, verdienstelijk en
rijkgevuld leven achter de rug, een leven dat ge-
kenmerkt werd door werkkracht, inzet voor het
gezin en meeleven en meevoelen met hun mede-
mensen. Dit laatste bloeide vooral de laatste tijd
uit tot een gezellig kransje met enkele vrienden
waarvan er nu drie samen met hen de dood zijn
ingegaan.

Wat is dit nieuws ontzettend pijnlijk en verbijste-
rend aangekomen bij kinderen en familie maar
ook bij de vele vrienden en kennissen die zij
overal hadden. Menselijkerwijze staan wij onbe-
grijpend.

Hun werk deden zij met liefde, hun ontspanning
deelden zij met vrienden. Ook die dag beloofde
een schone dag te worden : helaas ... een tragisch
verkeersongeval bracht de dood voor vijf mensen,
leed en rouw voor zovele families, verslagenheid
in gans de stad. Wij begrijpen het niet... Of toch
... Hoeveel mensenlevens zal het verkeer op de
baan nog eisen ... morgen ... in de komende we-
ken en maanden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, wij
begrijpen de smart en de pijn die onze plotse
scheiding bij U allen heeft teweeg gebracht.
Troost U bij de gedachte dat wij ons leven toch
goed hebben beleefd tot uw welzijn en voldoe-
ning. Als christen mensen mogen en moeten wij
daarbij verder kijken. Hoe pijnlijk en smartvol ook,
bij God ligt redding en heil.

Vrienden en kennissen, voor U gaat het leven ver-
der : vergeet ons niet, tracht de geest van vriend-
schap en genegenheid die ons bezielde verder uit
te dragen in uw midden.

Tot weerzien in het Vaderhuis.

De Families

SCHAILLEE
SOLLIER

danken U zeer oprecht voor de gebeden
en de blijken van diep medevoelen.

druk a. pauwels




