"Ontvang het witte kleed en blijft het dragen
zonder smet tot voor de rechterstoel van God,
opdat ge het eeuwig leven moogt verwerven’’.

H. Doopsel.

UITNODIGING TOT GEBED EN EUCHARISTIE-
VIERING VAN

DE HEER

HENRI SCHAKMAN

zoon van wijlen Jérome en Marie
MACHTELINCKX
geboren te Brussel op 27 november 1905 en kris-
telijk gestorven in het bejaardentehuis te Opbra-
kel op 22 oktober 1969, versterkt door de H. Sa-
kramenten.

De kristelijke dood is een rust... een bevrijding
van het leed, de beproeving, de ziekte en de dood
die het leven tekent als vergankelijk en onbe-
stendig, door ons leven heen zijn we onderweg
naar een eeuwig en gelukkig leven ons door God
beloofd en gewaarborgd, voor ieder mensenkind,
die Gods wil zoekt te volbrengen. De ziel en
haar zaligheid verdient alle zorg en voorrang in
ons aardse loopbaan.

Gelukkig de mens die voortdurend deze waar-
heid in acht neemt ! Voorwaar hij zal zijn loon
niet missen.

"God wie het eigen is altijd barmhartig te zijn
en te sparen, wij smeken U voor uw dienaar Hen-
ri, die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan :
laat uw heilige engelen hem opnemen en geleiden
naar het hemels Vaderland, het Paradijs.

De duurbare overledene, met edele gevoelens
van dank en erkentelijkheid bezield, is naast God
aan zijn goede ouders, broer en schoonzuster, de
familie, zijn geburen en medeburgers en vooral
de eerwaarde zusters, alles verschuldigd wat ze

met helpende handen en met een liefdevol hart
voor hem konden doen. Dat was met een blijven-
de, naive glimlach de grootste opbeuring en
troost en een weldoende balsem in zijn gehandi-
kapte leven.

God lone ieder naar zijn verdienste, wat ge
aan éedminsten der Zijnen hebt gedaan uit liefde
tot God.

Blijft mijn ziel gedenken in uw vrome gebeden.

De families SCHAKMAN en MACHTELINCKX,
zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van kristelijke deelneming en

DANKEN U.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.




