Geef hem, Heer, de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht voor hem opgaat.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Omer SCHAMP

Echtgenoot van Mevrouw
Juliette DE MEYER

Geboren te Zegelsem op 8 oktober 1902 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 23 augustus 1974,
voorzien van de H.H. Sakramenten der
Zieken.
Lid van de Christelijke Bond van Gepen-
sioneerden.

Hoe broos is het aardse geluk: gisteren
vreugde. . . vandaag leed. Pas is het huwe-
lijksfeest achter de rug of daar rouwt deze
familie bij het heengaan van deze dierbare.
s dat voor ons allen geen vingerwijzing dat,
willen wij niet bedrogen uitkomen, wij
ons volledig geluk niet mogen verwachten
van de vergankelijke dingen hier op aarde ?
Onze eindbestemming ligt aan de andere
zijde. Is niet de hoogste levenswijsheid : le-
vend te doen wat men stervend zou wensen
gedaan te hebben ?

Onze dierbare overledene heeft hard gewerkt
als seizoenarbeider en mijnwerker, waardoor
zijn gezondheid werd geknakt. Hij was ge-
dienstig omdat hij hield van de mensen.
Nooit heeft iemand tevergeefs op hem beroep
gedaan. Hij had een diepe godsvrucht voor
O.-L.-Vrouw. Hij ging er terecht fier op dat
«ons kapelleke », zoals hij het noemde, zo
proper werd onderhouden. Moge Maria hem
nu begeleiden naar haar Zoon.

Beminde echtgenote, te hard komt die zware
slag voor u aan. Mijn te plots heengaan zal
een grote leemte bij u achterlaten. Ik
scheid van u met een dankbaar hart voor
alles wat gij met grote liefde en mateloos
geduld voor mij gedaan hebt. Vind uw troost
bij de Heer en bid voor mij.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik hield
toch zo veel van u. Vergeet mij nu niet in
uw gebeden.

Familieleden en vrienden, hebt dank voor uw
trouwe genegenheid. Tot weerziens.

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, bid voor
mij.

De Families :

SCHAMP, DE MEYER, DE BLEECKER en
THEUNISSEN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove




