Heer Jezus, kom en hoor onze bede !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Robert - Antoon SCHAMP

Echtgenoot van mevrouw
GEORGEA POT

Geboren te Sint-Blasius-Boekel op 16 juli
1912 en er wonende, overleden in het A.Z.
te Gent op 4 december 1981.

Gesterkt door de H. Sakramenten
Bestuurslid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden
Lid van de H. Hartbond en van het pauselijk
missiewerk van de \Iloortplanting van het
Geloof.

Met de dood van «Bertje», zoals hij genoemd
werd, verdwijnt uit ons midden een joviale,
gezellige en opgeruimde medeparochiaan.
Spijts de plots invallende kwaal en de erge
pijn, die de dierbare overledene te verduren
had, bleef hij zichzelf zoals wij hem altijd
hebben gekend. Na een tijdelijke beterschap
werd hij weer helemaal actief, vol hoop, maar
bovenal een diep-gelovig man zoals hij al
‘s leven is geweest en waarover zijn kinde-
ren het best getuigenis kunnen geven.

« De Heer houdt van een blijmoedige gever »,
zegt' de bijbel ergens. Geen moediger en
blijer man heb ik ooit gekend de laatste
weken van zijn ziekte in het A.Z.

« Kom, trouwe dienaar, neem bezit van het
rijk dat u is voorbereid », zegt Jezus in het
evangelie van zulke mensen.

Bertje, uw echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, zus'er, schoonbroers en schoonzus-
ters, verwanten, uw pastoor en allen die u
gekend en bezocht hebben danken u voor uw

voorbeeld en zeggen U «vaarwel » in het
hemels vaderhuis en «tot weerziens ».
De pastoor

Dank u, Vader, voor uw kristelijke geest
uw voorbeeld in geloof.
Dank u, Vader, voor uw dienend gebaar
uw werkende handen.
Dank u, Vader, voor uw liefderijke hart
geborgenheid voor Moe-
der
voor ons uw kinderen
voor uw kleinkinderen
Dank u, Vader, voor uw vrolijkheid
uw ruimte voor alle men-
sen

Dank u Vader voor alles !
Tot weldra bij de Heer.

Dit weze een herinnering aan Vader die veel
van ons hield.
Zijn kinderen

De families :

SCHAMP en POT,

danken U van harte voor de blijken van
kristelijke deelneming.




