«De Heer is mij tot hulp en sterkte »

T

Bid voor de ziel van

DE HEER
Remi SCHAUBROECK

echtgenoot van mevrouw
MARIA DE NOBLE

geboren te Nazareth op 24 augustus 1920 en
godvruchtig overleden te Eke
op 29 september 1973
voorzien van de
H.H. Sacramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945

Hij was een voortreffelijke echtgenoot en
vader, die met fierheid mag terugblikken op
een leven van onverdroten arbeid en zorg
voor zijn gezin, van vriendelijke omgang met
de mensen, die nooit tevergeefs op zijn
dienstvaardigheid beroep konden doen. Tegen
de ziekte die hem de laatste maanden trof
heeft hij willen vechten, maar uiteindelijk
edelmoedig kunnen aanvaarden, en gedragen
als zijn aandeel aan Kristus' kruis.

Klagen wilde hij niet. De toewijding en de
liefdevolle zorgen, waarmee hij al die tijd
werd omringd maakten zijn lijden lichter.
Omdat het ons zo pijnlijk valt hem nu reeds
te verliezen, bidden wij om kracht en sterkte
en vragen wij dat niets van dit mensenleven
verloren zou gaan.

Lieve echtgenote en kinderen, dat het ogen-
blik om van uit uw midden te verdwijnen
zo vliug zou komen, had niemand van ons
durven vermoeden. Dank voor uw liefde en
troost. Dank ook aan allen die met u en
mij innig hebben meegeleefd.

Dat hij ruste in vrede.

Uw deelneming in het verlies van hem die
ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost.
De families SCHAUBROECK, DE NOBLE en
DE MAERTELEIRE danken om uw medevoelen,




