WI1J DANKEN OM ZIJN LEVEN,
MAAR DROEF OM HET AFSCHEID

BID VOOR DE HEER
RENE SCHAUBROECK

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE VAN THEEMSCHE
geboren te Wetteren op 6 februari 1902
en godvruchtig overleden te Gent (A.Z.) op

3 februari 1982,
gesterkt door de Heilige Sakramenten. %0
Opgeéiste 1940 - 1945

Hij was een flinke arbeider, die zich onver-
droten en onvermoeid van zijn taak kweet. En
alles wat hij verdiende was voor zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Hij spaarde alles
voor hen uit. Hij hield niets voor zichzelf. Hij
was enkel begaan om het welzijn van zijn
naastbestaanden. En hij voorzag in alles als
een echte vader.

Stilaan werd hij overmand door een ongenees-
lijke ziekte en begaven zijn krachten. Maar tot
het einde bleef hij de gelovige en zorgzame
vader, die alles geschikt heeft en alles op orde
heeft gebracht.

Nu bidden wij voor hem, die ons zo dierbaar
en zo nabij was. En al het goede en het schone,
dat we van hem kregen, dragen wij dankbaar
in ons hart.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
bewaar trouw de gedachtenis van uw vader en
blijf verbonden in eenheid en liefde.

« Heer, geef hem de eeuwige rust. »
« En dat het eeuwig licht over hem schijne. »

De families SCHAUBROECK, VAN THEEMSCHE,
DE ROEVE en DE ROCKER,
danken U voor de blijken van deelneming
betoond bij het verlies van hem
die ons zo dierbaar was.

Begrafenissen BROSSE - VALCKE — Heusden




