Heer, laat ons elkander helpen,
Gij, die 't stro niet hebt miskend.
(Adagio van Timmermans)

Vroom en dankbaar nemen wij afscheid van

MEVROUW

Maria-Madeleine
SCHAUWERS

echtgenote van de Heer Lucien MAES,
geboren te Nederbrakel op 2 oktober 1919
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk
Ziekenhuis te Ronse op 2 september 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Na een langdurige ziekte kwam een einde aan het
leven van deze goede vrouw. Zij heeft met geduld
en gelatenheid haar ziek-zijn gedragen en dat mo-
gen wij een heldendaad noemen.

Schoon was haar leven omdat ze mocht terugblik-
ken op een leven van zorgen en werk, van liefde en
toewijding, van edelmoedigheid en opoffering.

Alles heeft ze gegeven voor het geluk van haar
man en kinderen.

Daarom werd ze bemind door allen die haar
kenden.

Thans is hier op deze wereld van kommer en zorg,
haar taak volbracht en is ze de lange weg der eeu-
wigheid ingegaan.

Haar dood bedroefd ons, maar haar gedachtenis zal
ons altijd aangenaam blijven

Lieve echigenoot en kinderen, ik dank u zo zeer voor
de goede zorgen waarmee gij mij de laatste jaren
hebt verzorgd en gekoesterd .

Moge de Heer Uw goedheid overvioedig belonen

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, nu
ben ik teruggegaan naar de Heer, van daaruit blijf ik
waken en bidden opdat u allen troost en verlichting
mag ontvangen in dit droeve moment van het leven

Dierbare familie en vrienden, dank u voor uw liefde
en genegenheid.

H. Theresia van Lisieux, bid voor mij

De families
SCHAUWERS, MAES,DE CUBBER,

VANDEWALLE, BAECKEI.ANDT

danken u voor uw aanwezigheid en uw
gebed.

Namis ; donderdag 30 september om 19 uur
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