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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

RICHARD SCHAUWERS

weduwnaar in 1-ste huwelijk van Mevrouw
EMMA DE CUBBER
echtgenoot van Mevrouw
RACHEL BOCKELANDT

geboren te Michelbeke, de 3 april 1877,
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
de 28 januari 1961,

gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Wij zijn niet op de wereld om hier te blijven.
Maar wij hebben een hogere roeping: al de
mensen, gij die dit leest ook, zijn geroepen
om eeuwig bij God gelukkig te zijn. Dit
eeuwig hemels geluk moet de mens hier op
aarde voorbereiden: dit doet hij door zijn
kristelijke plichten te volbrengen in zijo
dagelijks leven, van in zijn jeugd tot op
zijn oude dag. De mens echter kan lauw
en onverschillig zijn in het vervullen van
die plichten. Doch altijd is de terugkeer naar
God mogelijk door een berouwvolle, maar
dan ook werkelijk berouwvolle biecht met
een vast voornemen zijn leven te beteren.

Duurbare echtgenote. beste kinderen, hebt
dank voor uw genegenheid en vele zorgen

gedurende mijn krankheden. Treur niet als
zij die geen hoop hebben op een beter leven,
maar bid voor mij thuis en in de kerk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.afl.

De familien SCHAUWERS, BOCKE-
LANDT, DE CUBBER, VAN MECHE-
LEN en PIEYNS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van deelneming en danken U.

D-ukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel
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