Heer dicht bij u
wil ik waken.

Vroom aandenken aan

Pater Fridolien-Jan Baptist SCHEERLINCK

Minderbroeder-Kapucijn

Geboren te Borsbeke op 9 november 1923. Trad in de
Kapucijnenorde binnen op 15 september 1942,

Legde zijn eeuwige geloften af op 17 september 1946.
Werd priester gewijd op 13 november 1949.
Overleden te Aalst op dinsdag 29 juni 1999,

Een diep religieus en toegewijd priester is vrij
onverwacht van ons heengegaan. Struis en fier

ging hij rechtop door het leven. De laatste maanden
droeg hij zijn ziekte en aftakeling zonder de anderen
tot last te willen zijn.

Na zijn priesterwijding volgde hij de Eloquentia
Sacra, waar hij de gave van het woord verwierf

om daarna als predikant, leraar, gardiaan, pastoor

en overste zich ten dienste te stellen van zijn
medebroeders en de gelovigen.
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Verschillende keren was hij gardiaan te Aalst, Ieper
en Gent. In Ieper was hij pastoor en te Gent
medepastoor. De laatste jaren maakte hij zich
verdienstelijk op velerlei wijzen in Erpe.

Hij deed dienst in Zonnegem, Bavegem en
Papegem. Hij was een graag geziene biechtvader
bij de zusters in Burst, Herzele, de Clarissen te
Aalst: bij de paters Benediktijnen in Affligem

en in Dendermonde.

In de maand mei was hij de geestelijke begeleider
van de jaarlijkse bedevaart van Aalst naar Averbode
en Scherpenheuvel. Ook dit jaar was hij bij de
voorbereiding en de reis betrokken. Iedereen die
iets aan hem vroeg, werd door hem geholpen en gaf
hij goede raad. In ons kloosterleven was hij altijd
en overal aanwezig. Hij ging op zijn beurt voor in
de konventmis ; in de dienst van het goddelijk
officie was hij drie keer per dag er bij. En toen de
laatste weken zijn krachten verminderden bleef hij
daaraan trouw op een bewonderenswaardige wijze.
Hij was een vroom religieus zonder tamtam, maar
diep overtuigd bij al wat hij deed zonder veel
omhaal van woorden.

Vader Franciskus : verheug U met hem bij onze
hemelse Vader.

Moeder Maria : neem hem op om uw Zoon te
loven.

De minderbroeders Kapucijnen en de familie
Scheerlinck danken U voor uw gebed
en deelname in ons verdriet.
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