Vroom aandenken aan

Mevrouw

Germaine SCHEERLINCK

weduwe van Cyriel VERMEREN,

geboren te Nederhasselt op

8 september 1901 en
godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-
Opbrakel op 15 mei 1981,
gesterkt door de HH. Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Heer, God,
Gij hebt een voorkeurliefde voor het
kleine.

Wij danken U voor deze kleine mens,
die in stille eenvoud onder ons heeft
geleefd, deze kleine mens die zo groot
was in zijn eerbiedig geloof, die zo
vanzelfsprekend aandachtig was voor
zijn medemensen.

Wij bidden U dat de herinnering aan
haar werkzaam leven en haar moeder-

lijke zorg, voor ons een blijvende in-
spiratie mag zijn en een verwijzing
naar uw Heerlijkheid, waarvan de be-
lofte ons sterkte geeft, vandaag en
in eeuwigheid. Amen.

De families :
SCHEERLINCK, COOREMAN,
VERMEREN, VAN DER SCHEUEREN,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Begrafenissen Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Dr. De Vlieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




