GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mejuffrouw

Mathilde SCHIEPERS

geboren te Herderen op 4 oktober 1905 en in
de Heer ontslapen te Rocourt op 29 augustus
1984, voorzien van de Heilige Sakramenten.

De familie SCHIEPERS-PLESSERS
bedankt u voor de betuiging van uw meeleven
en meebidden.

Zij leefde in eenvoud voor God en de mede-
mensen. Haar glimlach en behulpzaamheid
maakten de anderen gelukkig. Ze stamde uit
een kristelijke familie waar het woord « plicht-
besef » zijn volle kracht had, en zé voerde
zij haar dienst uit aan de kliniek bij Zuster
Bertilia, haar zuster.

Vaarwel mijn lieve familie en gij vooral Elisa-
beth, die met mij het innigst verbonden waart.
Bij onze lieve ouders blijf ik bidden voor u.

Goede Zusters van Rocourt, gij waart voor
mij een tweede familie.

En gij leden van het personeel, samen hebben
wij voor het welzijn van de zieken gezorgd.
Blijft mekaar helpen in dienst van de mede-
mens.
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