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TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Leopold SCHIETECATTE
weduwnaar van Mevrouw

Anna LEMARCQ

geboren te St Maria - Horebeke op 11 april
1907 en zacht overleden te Gent op 17 juni
1987, gesterkt door de Genademiddelen
van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Het heengaan van Leo trof ons met pijn-
lijke verrassing. Hij is in onopvallendheid
van ons heengegaan, zoals hij ook verkoos
sinds het heengaan van zijn echtgenote in
1962 teruggetrokken te leven. Toch had hij
een warm woord en een dankbaar hart voor
allen die hem de steun van hun bekommer-
nis verleenden. Een aftakelende kwaal had
de laatste jaren zijn leven doorkruist en
hem maandenlang in de kliniek gehouden.
Hoewel hij er wonderwel van hersteld was,
verloor hij sindsdien veel van zijn bewe-
gingsvrijheid en levensdynamisme.

De laatste paar weken werd het lijden
opnieuw zijn deel, hij verdroeg alles met
veel geduld en hij verborg eerder zijn
kwelling dan dat hij zou geklaagd hebben.
In volle overgave droeg hij zijn kruis naar
het toonbeeld van de gekruisigde Heer.

Dierbare zuster, schoonbroeder en familie,
heb dank voor uw dagelijkse bezoeken en
uwe onophoudelijke hulpvaardigheid, die
met geen pen te beschrijven valt. lk weet
dat gij mij nu verder zult helpen met uw
gebeden.

Goede geburen en kennissen, dank voor
alle onbaatzuchtige bekommernis en mede-
leven, waardoor gij mij veel moed en troost
geschonken hebt. Verleen mij nu de ver-
kwikking van uw gebed.

De families SCHIETECATTE - DE LANGHE
en LEMARCQ - MINNAERT,

danken U van harte voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Namis op zaterdag 8 augustus te 8 uur.

Drukk. Van Herzele Oud.




