Ten paradijze geleiden haar de engelen.

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Germaine, Romania
SCHIETTECATTE

echtgenote van de Heer
Robrecht TAILDEMAN,

geboren te Elst op 10 april 1916 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 9 januari 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

In weinig mensen leefde zo sterk de ver-
wachting naar de komst van de Heer, als bij
deze eenvoudige vrome vrouw. Maandenlang
heeft zij haar kruis gedragen van bittere pijn
en ziekte.

Door haar geloof wist zij, dat zij met Kris-
tus kon lijden om eens met haar Heer de
glorie binnen te gaan. Vurig heeft zij ver-
langd om verbonden te zijn met Kristus, haar
« Redder ».

In Kristus had zij haar vertrouwen gesteld
en dat vertrouwen was haar kracht om haar
levens- en kruisweg te gaan, aan de zijde
van haar echtgenoot, die haar vol liefde be-

greep en haar lijden deelde. Nu is voor haar
de tijd gekomen van de vervulling van haar
diepste verlangen : voor altijd gelukkig te
zijn in het huis van de Vader.

Liefste echtgenoot, ik dank u voor uw in-
nige huwelijkstrouw en uw diepgaande morele
steun. Beste kinderen, uw niets ontziende
zorg voor mij heeft van mij, ondanks alles,
een blije mens gemaakt. Moge God u en al
onze vrienden zegenen.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De families SCHIETTECATTE, DE CLERCQ,
TAILDEMAN, DE NAEYER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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