Heer Jezus, wat heb ik U misdaan,
dat ik hier nu reeds heen moet gaan ?

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

André, Pierre, Casimir SCHITTEKATTE

echtgenoot van
Mevrouw Martha VANLIERDE,

geboren te Everbeek op 1 januari 1935 en
er godvruchtig overleden na een pijnlijke
ziekte op 28 mei 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Onze dierbare overledene André, die we
vandaag met veel droefheid ten grave dra-
gen, was een ingoed man. Door en door
kristelijk bleef hij tot het laatste ogenblik
zijn vertrouwen stellen op God. Als echt-
genoot en vader was het zijn geluk hen
gelukkig te maken. Zoveel wou hij nog voor
hen doen. Doch de mens wikt, maar God
beschikt. Naar menselijke maatstaven veel
te vroeg werd hij van ons weggenomen.
Veel te vroeg, maar niet onvoorbereid. Mijn
God, verlaat mij niet, zo bad hij op zijn
lijdensbed. Met zekerheid mogen we geloven

dat God hem niet verlaten heeft, maar hem
nu bij zich opgenomen heeft in het hemels
Vaderhuis, verlost van able lijden, ten
eeuwig leven.

Dierbare echtgenote, kind en familie, dank
U allen voor uw lliefde, uw genegenheid en
voor de vele tedere zorgen. Bidt God dat
Hij mij barmhartig weze. Beste vrienden en
geburen, ook U dank ik en wil aan mij nog
eens denken in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.
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danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




