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DANKBAAR AANDENKEN AAN
JOHAN SCHOCKAERT

echtgenoot van MARITA GABRIEL

geboren te Opbrakel op 22 juni 1956 en
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouw
Ziekenhuis te Aalst op 25 juli 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lieve Heer, oude mensen MOETEN sterven.
Maar als je jong bent en erg ziek, dan kan
je sterven zoals papa nu ook gestorven is.

Heer, geef alstublieft mama, familie en
mijzelf moed om ons verdriet te dragen.
Ook kracht om elke dag te bidden tot papa.

Dank U, Heer, dat ik weet dat papa nu
gelukkig leeft bij U en geen pijn meer heeft.

Evy

Hij werd geboren in een land met kleuren,
met bergen, met bloemen, met geluk

hij vergroote zijn geluk in het beluisteren

en opnemen van muziek, en toen ...

stapte hij binnen in een vreemd land

vol angst, vol pijn, vol duisternis

dat vreemd land scheen hem zo donker

hij klemde zich vast aan namen : Marita, Evy
hij klemde zich met beide handen vast aan
vrienden, hij zag de dood voor ogen :

de breuk met dat mooie land vol licht,

hij wilde zo graag man zijn, vader

hij wilde zo graag geloeven, toekomst zien,
lief hebben

stap voor stap kreeg hij een ander gezicht,
een ander hart

een hart dat nieuw was, dat toekomst

en uitzicht boodt

het heeft niet lang mogen duren

daarom is het dubbel hard om nu

voor goed afscheid te moeten nemen.

Marita,

jij was voor mij een grote steun,

voor jou en Evy wilde ik zo graag verder leven.
Dank je wel, om je liefde, je trouw.

Dierbare ouders, familie en vrienden. Het is
zwaar van elkaar afscheid te moeten nemen.
Maar blijf ook uw vertrouwen in de Heer stellen.
Hij is de weg en het leven. Wanneer men op
deze belofte zijn leven bouwt, ook al is het zo
kort, zal men niet vergeefs bij God aan kloppen.
Hij, de eeuwige liefde zal ons troost en verlich-
ting schenken.

De families SCHOCKAERT, BAECKELANDT,
GABRIEL en DE LEPELEER,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449




