Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria - Theresia SCHOCKAERT

weduwe van Mijnheer

Augustin VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel de 18 Mei 1869 en
godvruchtig overleden te Michelbeke, de 1 December
1953

haar kinderen en kleinkinderen

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
Zij was lid van de confreries der parochie.

————

Een lang leven is een zegen voor deze die al goed
doende voorbijgingen. 2 Ephr.

Zo was het voor deze betreurde overledene: ’'n ster-
ke vrouw was zij: sterk in haar geloof, tronw in het
vervullen van haar plichten; een moeder die deze naam ==
waardig gedragen heeft.

Op haar lange levensweg vond zij vele en zware
kruisen: in haar diep geloof vond zij telkens de kracht
om deze beproevingen te aanvaarden en te dragen. -
Nu, dat moeder is heengegaan, begrijpen wij zoveel
beter haar zorgen, haar goedheid en bhaar liefde en
met dankbaarheid dragen wij hare gedachtenis mede
door het leven.

O Maria, U heb ik steeds bemind en vereerd, wees
nu mijn toevlucht bij uw Goddelijke Zoon. H. Bern.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen; lange jaren
heeft de goede God mij bij u gelaten - ik dank u voor
uw genegenheid en goede zorgen. Mijn wens en mijn
gebed in de hemel blijft voor u, opdat gij trouw uwe
christelijke plichten kwijten zoudt - Moge de Heer u
zegenen.

Geliefde broers en zusters, vaartwel. Blijft mij allen
in uw gebeden indachtig. Tot later in de hemel.

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U  (300d.)
H. Sebastiaan, bid voor mij.

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.
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Mijnheer en Mevrouw André VAN WYMEERSCH-DE RUYVER,

Mijnheer Wed. Nestor DE ZUTTER-VAN WYMEERSCH en zoon, echtg. VAN HELLEPUTTE
Mijnheer en Mevrouw Achiel VAN WYMEERSCH-HAEZEBROEK,

Mijnheer en Mevrouw Robert VAN WYMEERSCH-SCHIETECATTE en kinderen Roger en
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