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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIE SCHOKKAERT

weduwe van Mijnheer
VITAL TAILDEMAN

geboren te Michelbeke, op 4 juni 1896 en god-

vruchtig overleden op 22 augustus 1984 in de

St. Elisabethkliniek te Zottegem, gesterkt door
de HH. Sakramenten.

De betreurde overledene was een bemoe-
digend voorbeeld van wonderbare gelaten-
heid, kristelijke vroomheid en moederlijke be-
zorgdheid.

Toen ze reeds vroeg haar man verloor heeft
ze moedig haar kruis gedragen, betrouwend
op God die niemand in de steek laat. In moei-
lijke tijden stond ze alleen in voor de brood-
winning en de opvoeding van haar kinderen.

In haar levensavond sloeg de ziekte haar
neer en in navolging van de goddelijke Lijder
zette ze met onderwerping en groot geduld
haar lijdensweg verder.

Nooit zullen we beseffen hoeveel kommer
en heimwee tijdens haar lange hospitalise-
ring haar hart hebben gepijnigd. Nooit zullen
we kunnen schatten hoe weinig ze voor zich-
zelf vroeg en hoezeer ze met de haren be-
dacht was.

Geliefde kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, ik verlaat u met een dankbaar hart
voor de goede zorgen en genegenheid die
ik heb mogen ervaren. Vanuit de hemel blijf
ik in uw midden aanwezig. Bemint elkander
en zorgt voor elkander, leeft als goede kris-
tenen en bidt voor mij opdat we eens met
vader weer mogen verenigd worden bij de
Heer.

Duurbare familieleden, vrienden en ver-
pleegsters van de kliniek, heb dank voor uw
vriendschap en zorgen en tot weerziens in
de hemel.

Jezus, barmhartigheid.

De families
SCHOKKAERT, DE VLEESCHAUWER,
TAILDEMAN en MACHTELINCKX,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming.
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