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DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Henri SCHOLLAERT

weduwnaar van
Mevrouw Zulma VAN DE MERGEL,

geboren te Evergem op 20 september 1897
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op
9 oktober 1982,

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Rustig en gelaten is Henri uit deze we-
reld heengegaan, zoals een kristen het kan
doen die naar bestvermogen steeds zijn
plichten volbracht heeft.

Alhoewel hij door zijn sterven uit ons ge-
zichtsveld verdwenen is, toch blijft zijn per-
soonlijkheid ons helder voor de geest staan.
Hij was de werkzame, gedienstige man die
alleen kon zijn maar toch ook graag bij de
medemens vertoefde. Hij heeft gewerkt en
gezorgd voor zijn gezin, hij ging ze allen

voor in het stipt vervullen van de plichten
van ons kristelijk geloof.

Moge de hemelse Vader, de beloner van
alle goed, hem het eeuwig geluk schenken
voor zijn schoon en voorbeeldig leven. Daar
zal hij bidden voor en wachten op allen
die hem hier op aarde dierbaar waren om
samen het eeuwig geluk te mogen genieten.

De families :

SCHOLLAERT, VAN DAELE,
VAN DE MERGEL, CARLIER,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




