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GEDENK IN UW GEBED EN OFFER :
MEVROUW

Maria SCHOLLAERT

echtgenote van wijlen
de Heer Maurice DE SAEDELEER

Geboren te Sint-Antelinks op 6 maart 1903

en godvruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-

kliniek te Zottegem op 28 februari 1980, ge-

sterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke zegen.

Na een zeer lange en pijnlijke ziekte is moe-
der naar de Hemel gegaan. Ze is verlost van
veel lijden en verdriet, dat ze moedig, gelovig
en stil heeft gedragen. Ze heeft de lange
kruisweg intens en gelovig beleefd, zonder
klagen, gesteund en gesterkt door haar ge-
liefde kinderen en kleinkinderen,

In haar regelmatig gebed heeft ze de nodige
sterkte gekregen om dit alles gelovig te ver-
werken.

Haar lange strijd is gestreden, nu wacht haar
het blijvende en eeuwige geluk in de hemel.
Maria was een eenvoudige en zeer goede
echtgenote en moeder. In alle eenvoud, blij
en werkzaam heeft ze een schoon en geluk-
kig huisgezin gesticht en opgebouwd als
voorbeeld voor zeer vele andere huisgezinnen.
Zonder veel woorden, maar met echte daden
van genegenheid en liefde heeft ze haar
levenstaak volbracht.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, mijn levenswerk is volbracht.
Samen hebben wij van het leven het beste
proberen te maken. Uw genegenheid in goede
dagen en uw liefdevolle steun in slechte
dagen hebben me gesterkt en getroost. Ik
sterf gerust en ik hoop dat gij de weg van
uw overleden ouders zult verder gaan. Vergeet
uw overleden ouders niet, bid veel voor hen,
en moge de Heer U nog lang en gelukkig
bewaren.

Roger en Eliane

WITTEBROOD - DE SAEDELEER,
kinderen en kleinkind,

Mevrouw Willy VAN CROMBRUGGE - Nelly DE
SAEDELEER en kinderen,

De families SCHOLLAERT, DE SAEDELEER en
VAN DAMME,
danken voor de blijken van deelneming
hun aangeboden bij deze pijnlijke rouw

begrafenis. van den neste - druk. van boxstael




