Gij die haar gekend
en bemind heett,
gedenk

mevrouw

Bertha Schols

weduwe van de heer Frans Vanholder.

Geboren te Galmaarden
op 20 augustus 1913 en overleden
in het R.V.T. St-Franciscus
te Opbrakel op 7 januari 2004,
gesterkt door de ziekenzalving.

De families Schols, Vanholder,
Schollaert en Beeckmans

danken U voor uw aanwezigheid
en medeleven.

Het nieuwe jaar is pas begonnen,
toch moeten wij afscheid van je nemen.
Je hield je lang sterk,

genoot van je leven.

Als een brandende kaars

was jij in ons leven,

je bracht ons het licht

een reden van bestaan.

Als een dovende kaars ging je uit,
langzaam,

zonder woorden, zonder pijn.

Je verliet ons, moe,

uitgeput van je laatste strijd.

We zullen je eeuwig missen.

Dat zij ruste in vrede.

Galmaarden, 13 januari 2004.
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