Rust nu maar wit, je hebt je strijd gestreden
Jje hebt je als een moediy man gedragen
wie Kan begrijpen wat je hebt geleden?
wie Kan voelen wat je hebt doorstaan?

T

Dit weze U een vrome gedachtenis aan

De Heer

Omer SCHORIELS

echtgenoot van Mevrouw
Hermence DU CHAU

Hij werd geboren te Viane op 20 augustus 1927
en is heel onverwachts overleden in het Onze-
Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
31 juli 1993, gesterkt door het H.Sacrament der
zieken.

De families:
SCHORIELS - DU CHAU
VAN DROOGENBROEK - DU ROCHEZ
danken U voor Uw gebed en Uw troostende
blijken van medeleven.

Wanneer zorgen het hart van een mens belasten,
dan staan wij er soms bij met hulpeloze handen.
Wij die gehoopt hadden, dat papa en mama nog
lang samen zouden kunnen genieten van het
leven, wij staan sprakeloos. Wie zal vermoeden
hoe bezorgd papa was, om haar met wie hij nu
altijd thuis mocht zijn? Een boom van een man,
als door de bliksem getroffen, waarom toch? Hij
was zo graag bij de mensen, door zijn werk
kende hij ook iedereen. In ons geloof keren wij
ons tot U, die de Heer zijt van alle leven, help
ons met mama door deze zware beproeving heen,
aan wie zouden wij ons anders kunnen vasthou-
den? Moge hij die zo teder en zo lief kon om-
gaan met zijn kleinkinderen, nu thuiskomen bij
U, Heer.

Onze Lieve Vrouw van de Heilige Stede, bid voor ons.
Sint-Jozef, patroon van de goede dood, bescherm ons.

Bid woor hem, samen met ons, tot God de Heer.
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