Bid voor de ziel van Mijnheer

ERTHUR SCHOTSAERT

Echtgenoot van Mevr. Martha Van der Linden
Schoolhoofd
Eerelid van den Bond van het H. Hart en van
al de godvruchtige genootschappen.
Geboren te Grootenberge, den 10 Februari
1890, en godvruchtig overleden te Opbrakel,
den 18 Oktober 1944.

Hij was een goede en voorbeeldige chris-
ten, die trouw vasthield aan Gods geboden,
een zorgvuldige en kommervolle vader, die
zich inspande uit alle krachten voor het wel-
zijn van zijn kinderen. De schoonste van zijn
levensjaren heeft hij met gezag en nederige
fierheid toegewijd aan het onderwijs der kin-
deren. Met een onbaatzuchtige toewijding
stond hij altijd ten dienste van alle waldadige
instellingen. Hij beminde de heerlijkheid van
Gods huis, en ijverde door zijn zang en zijn
leiding voor het opluisteren van de kerkelijke
diensten. God zal Zijn trouwen dienaar gena-
diy ontvangen en beloonen.

Beminde Echtgenoote, en teergelieide Kin-
deren, vaarwel. Gij waart mijne kroon en
mijne vreugd, mijn troost en mijn geluk. Ik
zegen U allen. Bewaart al Uwen eerbied en
Uwe genegenheid voor Uw dierbare Moeder.
Blijven we vereenigd door 't gebed tot den
daé; van het eeuwig blijde wederzien.

cachte Ambtgenooten, beminde Bloedver-
wanten en Vrienden, weest mij indachtig in
Uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d.)

Verloren moeite, onnuttig streven,

Om langer als den tijd te leven

Dien God, in Zijn beschik, ons stelt:
Zijt keizer, koning, oorlogsheld,

Zijt jong of oud, zijt rijk aan gaven,
Of arm; gij sterft, gij wordt begraven...
‘'t Is al voorbij, verléén, gedaanl!...

Toch neen, daar blijit iets voortbestaan,
Dat meest veracht wordt en misprezen,

Dat is en dat zal eeuwig wezen.
G.G.

De Familién SCHOTSAERT, VAN DER LiN-

DEN, PROVENIER en PIETERAERENS, zeer
gevoelig voor Uwe deelneming in hun rouw,

bieden U hun oprechten DANK aan.
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