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De Heer

Jozef SCHOUKENS

geboren te St-Martens-Bodegem
op 21 december 1949
en aldaar schielijk overleden op 23 januari 1977.

Treed met uw dienaar niet in het gericht,
o Heer, want voor U zal geen mens gerecht-
vaardigd zijn, tenzij Gij hem vergeving schenkt
van alle zonden. Verpletter hem niet, bidden wij
U, onder uw vonnis, hem, die toch bij U de
aanbeveling en waardevolle aanspraak heeft van
zijn kristelijk geloof.

Hij was altijd werkzaam, vriendelijk en joviaal
in de omgang, gedienstig voor iedereen.

Tot uw lof dragen wij U, o Heer, offers en
gebeden op. Aanvaard die voor de ziel wier
gedachtenis we heden houden ; laat haar, Heer,
overgaan van de dood tot het leven.

Offertorium in de Requiem.

Beminde vader, broers, zuster en bloedver-
wanten, ik dank u om alles wat ge voor mij
hebt gedaan ; God zal u lonen. Vaarwel !

Bid voor mij en tot weerziens hierboven.
Mijn Jezus barmhartigheid.

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de
teraardebestelling, had plaats in de parochiale
kerk van St-Martens-Bodegem op donderdag
27 januari te 10 uur.

Om uw gebeden voor de overledene
en uw g I van inni deel i
danken U :

De families SCHOUKENS
en VANKERKHOVEN.

St-M.-Bodegem, Fr. Schoukens, koster. Ond. begr.




