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De hemelse Vader moge in zijn goedheid tot
Zich nemen de ziel van de Heer

Henri-Jozef SCHOUTTETEN
echtgenoot van Mevrouw

Louise VAN HAESEVELDE

geboren te Nederbrakel op 13 februari 1892,
en godvruchtig overleden te Brakel,
op 30 december 1973,
voorzien van het H. Sakrament der zieken.

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het
eeuwig leven, alwie hier op aarde leeft voor God.
De dierbare overledene was een goed en deugd-
zaam man, eenvoudig en oprecht van gemoed,
werkzaam tot de laatste dag van zijn leven, goed
en gedienstig voor iedereen, met een oprechte
godsdienstzin en vol liefde voor waarheid en
rechtvaardigheid.

Gans zijn leven heeft hij in vlijt en zorgen door-
gebracht, vol toewijding voor vrouw en kinderen
en kleinkinderen. Plots en zonder dat iemand het
had durven vermoeden werd hij door de dood aan
zijn dierbaren ontrukt. Voorzeker zal de Heer hem
gans bereid hebben bevonden en werd zijn ziel in
barmhartigheid en genade ontvangen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik
verlaat u om daar te gaan waar God ons allen
roept. Ik dank u voor uw liefde en uw genegenheid
en voor alles wat u voor mij geweest zijt. Bidt nu
tot God dat Hij mij opneme in het hemels Vaderhuis.
Ook gij, mijn familieleden, vrienden en kennissen,
vergeet mij niet in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families SCHOUTTETEN,
VAN HAESEVELDE,
ROMAN,
DE SMET,

gevoelig voor uw blijken van medeleven,
danken U oprecht.

Drukk. De Ruyver - Brakel




