Gods molen maalt traag, maar zeker...

_I_

GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert SCHREYEN

Echigenoot van Mevrouw
Philoméne DE GRAEVE.

Geboren te Oosterzele op 26 april 1916 en
godvruchtig overleden in de Sint-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 3 augustus 1988,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

QOud-strijder en Lid N.S.B.
Gepensioneerd molenaar.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave ge-
dragen te Oosterzele op 9 augustus 1988.

De namis wordt er opgedragen op donderdag
6 oktober 1988 om 19.00 uur.

De families SCHREYEN, DE GRAEVE,
VAN BEVER en DE WOLF
danken U van harte
voor de blijken van deelneming
en Uw gelovig gebed.

Geboren en getogen in onze parochie, ver-
trouwd met mensen en dingen en met de
natuur, heeft de dierbare overledene ons nu
moeten verlaten. Hij was graag bij de men-
sen en zijn vak als molenaar heeft daar toe
bijgedragen. Vanuit de dienstbaarheid van de
eigen kunde, in zijn geval het malen van het
goede graan tot voedzame bloem, had hij
veel menselijke kontakten. Zo bouwde hij
voor zijn gezin een zekere welstand op.

Hij was trouw op post in het wekelijkse
samenkomen in onze parochiekerk. Het was
hem immers duidelijk dat de mens wikt
maar God beschikt, en dat weer en wind
niet zomaar naar onze hand zijn te =zetten,
zelfs niet met onze grote technische moge-
lijkheden.

Beste Philoméne, we waren gelukkig in
ons gezin met en naast onze molen. Heel
wat beproevingen werden ons niet bespaard,
maar samen maakten we er het beste van,
mede langs en door ons geloof in de Heer.
Dank U om Uw steun en lieve zorgen.

Beste kinderen en Wesley, blijft eensge-
zind rond moeder, maakt mekaar gelukkig.
Moge ook Uw geloof Uw kracht zijn in het
leven.

Beste familieleden, buren en vrienden, het
moge U goed gaan. God zij met U.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor
ons, mensen die kwetsbaar zijn.
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