Daar moet toch ergens ... zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn.

Waar 't altijd lente is en morgen

en wij, aan Vaders hand geborgen,
ontwaken van verdriet en pijn.(L.V.)

Bewaar in uw herinnering

de heer

Luc SEEUWS

zoon van Norbert en Erna DE JONGHE
geboren te Brussel op 26 september 1964

en godvruchtig overleden te Zottegem

op 27 maart 1992.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Zijn ouders, zusters, broer en de families SEEUWS -
SCHOON , DE JONGHE - VERHOEVEN danken U

voor uw blijken van deelneming in rouw en gebed.

Hij heeft een strijd geleden
die hard geweest moet zijn.
Wie heeft ooit echt geweten

wat hij leed aan pijn.

Wij herinneren ons veel droeve dagen
maar hebben 't toch zomaar gedragen.
Veel vreugd is er ook geweest

die sterkt ons nu het meest.

God help ons dragen
het diepe leed van deze dagen.
Geef ons de moed

Gij die allen welle doet.
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