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« Heer wij hebben gebeden en gesmeekt om
leven... Gij geeft hem het eeuwig leven. Geef
aan ons, die bleven, opbeuring en sterkte om
deemoedig onderworpenaan uw H. Wil, dit zwaar
kruis te dragen.»

Het leven van deze dierbare overledene was
één lijn naar God, zijn afsterven was een vinden
van God. Alles, het blijde en het smartelijke van
het leven heeft hij aanvaard en gedragen met
een breed offerend gebaar. Hij was een moedi-
ge kristen en een diep-gelovig man. Wat kan er
van hem schoner gezegd ? Wijze vader als hij
was, werkte en zorgde hij voor zijn gezin waar-
van hij zoveel hield en waarmee hij voortdurend
bekommerd was.

Buiten zijn dagelijkse arbeid, die hij voorbeel-
dig en plichtbewust volbracht, buiten zijn zorgen
als huisvader die hij liefdevol op zich nam, vond
hij nog de tijd om dienstvaardig en welgemoed
bij te springen in het parochiaal leven en bij-
zonder in de K.W.B., wist hij in de gebuurte, of
waar de nood riep, een liefderijke hand toe te
steken. Het kon dan ook niet anders of Robert
kende alleen maar vrienden.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik wist dat
mijn afsterven voor U een pijnlijke slag zou be-
tekenen. Weestnochtans moedig zoals wij het vroe-
ger samen waren, gesterkt door ons kristelijk
geloof ; Gods voorzienigheid waakt over U en
ik zelf zal voor U blijven bidden. Dank om uw
liefderijke zorgen en ik reken op uw wederzijds
gebed.

Aan U allen, dierbare familieleden, mijn har-
telijkste dank om uw medevoelen en uw zorgen.

Mijn dierbare vrienden van de K.W.B., ik weet
dat gij voortijvert voor de geestelijke opgang
van onze geliefde werkbroeders; ik blijf uw
apostolaat bevruchten door mijn gebed. Hebt
dank om de steun die ik bij U vond. Bidt allen
voor uw vriend.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

De families SEEUWS, BOGAERT en
DE CEETER,
zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.
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