't Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent
doch... je hart bleef bij ons
en alles spreekt over jou.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules SEGERS
echtgenoot van Adrienne VLAMINGS
Gepensioneerde van de N.M.B.S.
Geboren te Tollembeek op 18 januari
1925 en godvruchtig in de Heer ontsla-
pen in het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst
op 21 februari 1991, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

ledereen kende sinds enkele jaren Jules
Segers aan de vriendelijke glimlach van
achter zijn brilleglazen.

Z'n fikse stap en z'n hartelijke groet
waren hem eigen.

De jaren die hij hier woonde, heeft er
zich gevestigd en er vele vrienden ge-
maakt. Hij was te vertrouwen omdat hij
z'n medemensen begreep en hen 'n
goed hart toedroeg.

Zo was hij ook destijds voor z'n mak-
kers als baanmeester bij de spoorweg.

Plichtsgetrouw en nauwkeurig, met be- -

grip voor de menselijke mogelijkheden
en gebreken. Hij was zelf toch ook niet
volmaakt. Thuis was hij verwend en bij-
gestaan door zijn zorgzame vrouw. Zij
verzorgde alles in huis en stond hem
nog bij in den hof, waar hij zo fier op
was. En hij mocht dat zijn.

‘'n Pijnlijke ziekte heeft hem langzaam
ondermijnd. Hem, maar niet zijn moed
en vertrouwen.

Hij voelde met pijn dat hij de plechtige
communie van zijn kleinkinderen Chris-
tophe en Anneke misschien niet kon
mee-maken.

Tot de laatste minuut heeft hij vrouw
en kinderen met 'n glimlach «dankbaar=»
aangekeken. Dankbaar aan zijn echtge-
nate, kinderen en hun familie om al de
bijstand en vriendschap en de vele goe-
de zorgen.

Hij moge rusten in het licht van de
overzijde van dit leven.

De families SEGERS, VLAMINGS
SPITAELS en SOUDANT
zijn U oprecht erkentelijk voor de blij-
ken van genegenheid bij hun rouw.
Begr. Van den Driessche - G'bergen
Druk. Chrispeels - Tollembeek




