Geloofd zij Jezus Christus.

1.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Oscar SEGHERS

Weduwnaar van Mevrouw
Maria, Celeste SPITAELS

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove
op 12 december 1893 en godvruchtig over-
leden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem,
op 27 juni 1977, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken, de H. Kommunie
en de pauselijke zegen in het stervensuur.

« God van liefde,

wij kennen uw zorg voor de wereld,
wij weten, dat niemand

die U trouw heeft gediend

verloren gaat.

Wij bidden U voor Oscar :

zie welwillend neer op de zorgen en moeiten
die hij zich in zijn gezin heeft getroost
om uw wil te volbrengen.

Schenk hem het loon

van een duurzaam geluk

in de heerlijkheid van uw Koninkrijk
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen ».

Beste kinderen en kleinkinderen, ik heb een
schone, oude dag gehad. Ik was bij U thuis
en steeds hebt gij mij omringd met uw gene-
genheid en zorg.

Beste vader en grootvader, uw kinderen en
kleinkinderen denken dankbaar terug aan al
hetgeen gij voor ons hebt gedaan. En daarom
zullen wij in dankbare wederliefde U niet
vergeten in ons gebed en in de wekelijkse
zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Families :

SEGHERS, ROMAN, SPITAELS en
VAN SNICK,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.




