Het dorp, zijn echtgenote,
T kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
waren zijn thuis, zijn paradijs.
Hij kende 't spel van wind en wolken
en hij mocht jaren lang vertolken
wat mensen zoeken op hun reis.

Dankbaar aandenken aan

DIE HEER

Een grijze dag, de laatste blaren

Alois SERGEANT verdwaalden langzaam in de mist.

echtgenoot van mevrouw Toen sliep hij in, de hoogbejaarde,
Jeanne HIJSSELINCKX bij God die hijin 't hart bewaarde,

die hij zijn steun en sterkte wist.
Geboren te Smeerebbe-Vloerzegem

op 24 februari 1913 en godvruchtig
overleden in het Onze-Lieve-Vrouw-
ziekenhuis te Geraardsbergen op
14 november 1995, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken. De families:

SERGEANT, HIJSSELINCKX,

" SCHOUPPE en COOPMAN
Een namis zal opgedragen worden op danken U voor de blijken van

zondag 26 november 1995 om 9.30 uur. deelneming in hun rouw.
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