Heer Jezus, als wij voor U staan: Hij die je teken deed

doe ons het nieuwe lichaam aan, - veel te vroeg naar 6nze berekeningen -

dat Gij bereid hebt aan Uw kruis, ziet reeds Zijn scheppingsdroom doorheen je schijnen,

een nieuwe aarde wordt ons huis. want de tijd bloeit open in de eeuwigheid.

1 Je zal nu eeuwig blijven glimlachen - dankbaar -
naar je lieve man, naar Leen en Thomas,
Wij geloven dat in de eeuwige liefde van de naar je ouders, je broer en zijn gezin,
verrezen Heer werd opgenomen naar je grootmoeder en familie,
MEVROUW naar je schoolgemeenschap,
naar zoveel vrienden en bekenden.
KATHLEEN S ER Ll PPE N S God zegent die liefde en geeft ze eeuwigheidswaarde,

echtgenote van de Heer
Frans Goessens

Geboren te Opbrakel op 25 november 1954
en naar de Heer teruggekeerd op 16 april 1984.
Zij werd gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Heer, wij zijn van U met de wonde
die diep in ons leven slaat,

met de vragen waarop Gij alleen
het antwoord weet,

en met onze beloftevolle dromen
die Kathleen in ons liet bloeien...

We leggen alles in Uw handen.

Help ons dit kruis te aanvaarden

in het Paaslicht van Jezus' verheerlijking.

Want Gij, God, zijt het die dédrstoot

door de donkere dood.

Jezus' doorboorde zijde Haar echtgenoot en kinderen

22l ook el T e en de families GOESSENS, SERLIPPENS, VAN

draagt Zijn kruis ons.” CAUWENBERGE, MELKEBEKE, DE SUTTER
Kathleen, danken u van harte

al het licht en de liefde van je hart voor uw meebidden

heb je drop na drop gegeven. en uw delen in de rouw.

Je grote zorg: Frans en de kinderen!

Maar je blijft nu voor hen zorgen

want je bent in Gods eeuwige liefde opgenomen.
Dat geloven wij. Drukk. L. De Ruyver - Brakel




