DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Lucien SERLIPPENS

echtgenoot van Margriet Van Cauwenberge,
geboren te Nederbrakel op 13 maart 1926
en godvruchtig overleden te Gent

in het Maria-Middelaresziekenhuis

op 27 december 1989,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Het was een zwaar kruis, Heer,

dat U mij op de schouders hebt gelegd,
en de kruisweg die ik gaan moest
was lang en lastig.

Maar U hebt mij goed geholpen

en gesteund.

Mijn sterkte vond ik bij U, mijn God,
en bij allen die me nabij waren:
mijn trouwe echtgenote,

kinderen en kleinkinderen,

mijn familieleden en vrienden

en zoveel anderen

die attentievol zijn geweest.

Ik dank hen allemaal

en bid voor hen vanuit de hemel,
Wees Gij nu, Heer,

hun loon en hun kracht.

Amen.

Namis : vrijdag 26 januari 1990 om 19 uur.

De families
SERLIPPENS, VAN CAUWENBERGE,
VANDEMENSCHBRUGGE, VAN DER LINDEN,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. L. De Ruyver, Brakel




