Over de brug van het lijden komt God tot ons.
i
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Odile SERLIPPENS

echtgenote van Mijnheer
August LABIE,

geboren te Zarlardinge op 27 januari 1886 en
overleden te Everbeek op 6 augustus 1964,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken en der
stervenden.

Na jarenlange ziekte en ellende is de dierbare
overledene zachtjes in de Heer ontslapen.

De parochie werd zeer gesticht door het schone
voorbeeld van trouwe zorg en toewijding.

Zeker, het was voor deze brave vrouw pijnlijk
zolang ten laste te moeten zijn en bezorgd te wor-
den. Maar die liefdedienst ontving ze liever van
man en kinderen dan van anderen, meer bekwaam,
in de kliniek.

Meer en meer bevangt ons de vrees niet bemind,
niet goed bezorgd te worden op de dag van ouder-
dom en ziekte. Meer en meer is die vrees gegrond
omdat de kristelijke toewijding en opoffering schijnt
te verzwakken.Daarom zijn wij erkentelijk voor het
voorbeeld dat de familie van de dierbare overlede-
ne ons gaf. Vragea we de Heer dat die toewijding
voort in onze parochie moge groeien en bloeien.

Laten we bidden : Heer, onze God, Gij hebt ons
geschapen om ons gelukkig te maken voor alle eeu-
wigheid. Stort Uw Heilige Geest over ons uit om
ons verstand te verlichten en ons hart te verwar-
men, opdat wij ook in «deze» gebeurtenis mogen
erkennen dat Gij ons wilt heiligen. Door Kristus
onze Heer. Amen. Z. Rituaal.

Teergeliefde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, dierbare broer, zusters en naastbestaanden,
ik dank U voor uw warme genegenheid. Eert en
bemint vurig vader. En dat voortaan het gebed voor
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malkaar de trouwe liefdeband weze, die ons, over
het graf heen, bestendig samenbinde, in afwachting
van het blijde weerzien bij de Heer.

H. Hart van Jezus, 1k heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

De families
SERLIPPENS,
LABIE,
DE BILLE,
VANEESBEEKE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek




