DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Victor SERLIPPENS
echtgenoot van Mevrouw Suzanne Verstichelen,

geboren te Nederbrakel op 14 oktober 1929
en overleden te Gent op 23 december 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Na een moeilijke en zwaar om dragen ziekte,
hebben wij onze geliefde van ons zien heen-
gaan. Met zijn optimisme en enthousiasme
liet niets vermoeden dat deze man, nu al
uit ons midden zou weggerukt worden.

Hoe graag hij ook onder de mensen was, toch
moeten wij hem laten gaan naar het land waar
wij nu nog niet kunnen komen. Juist voor
Kerstmis, wanneer wij de geboorte gedenken
van Gods Zoon, werd zijn leven afgebroken.
Deze twee dingen, leven en dood zijn werke-
lijke werkelijkheden waar wij het moeilijk
mee hebben, zeker met de dood.

Zoals het geboren worden, het begin is van
een leven, zo is de dood een overgang naar
een nieuw en eeuwig leven bij God. Met
Kerstmis komt God onder de mensen, bij de

dood gaat de mens naar God toe. Daar vind
elke mens een nieuwe thuis, voor diegene die
achter gebleven zijn is het een moeilijk te
aanvaarden iets. Maar toch heeft Jezus gezegd :
«Wie in Mij gelooft, zal komen waar ik ben».
Jezus wil ons daarmee zeggen dat hij elk
mens zal opnemen in de vreugde van Zijn
Vaderhuis.

Dierbare echtgenote, wij hadden nog een lange
periode voor ogen. Het heeft niet mogen zijn.
Toch wil ik u danken voor de goede zorgen,
het geduldig omgaan met mij in mijn pijn-
lijke ziekte. Blijf moedig nu ik er niet meer
ben, breng de liefde over aan onze kinderen
en kleinkinderen.

Liefste kinderen en kleinkinderen, blijf trouw
aan moeder. Heb geen verdriet, maar blijf in
liefde elkaar steunen.
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