~ Liefdevol aandenken aan :

DE HEER

Frans SERNEELS

Echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise LIMPENS.

Geboren te Zottegem op 1 februari
1940 en in familiekring van ons
heengegaan op 28 mei 2000.

Gesterkt door het H. Sacrament
der zieken “In extremis”

Pa, Schoonpa,

Een oog met daarin een traan,
een traan en nog zoveel meer,
nog honderden tranen

omdat je ons zomaar

zonder één woord verliet.

De familie dankt U voor uw blijken
van deelneming in deze rouw.

Pepé,

Afscheid nemen van jou
is zoveel meer dan heengaan,
het maakt me angstig,
ik moet iets loslaten
dat me vertrouwt en eigen is.
Het leck voor velen
alsof niets je kon deren, maar toch...
Je probeerde de laatste maanden
je vermoeidheid en pijn weg te lachen.
Je optimisme hielp je
een groot deel vooruit.
Je gevoelens zei je nooit
met zoveel woorden :
“Je zag”, neen “Je ziet me graag,”
dat gevoel wil ik nooit verliezen.
Je blijft in mijn gedachten,
mijn Pepé ...Ik mis je !
FErika.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk van Sint-Maria-Oudenhove
op donderdag 6 juli 2000 om 18.45 uur.
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