VROOM EN LIEFDEVOL AANDENKEN
AAN MEVROUW

CLARISSE SIMOENS

weduwe van de Heer
HUBERT VAN DEN DOOREN
geboren te Everbeek, op 19 februari 1893
en in de Heer ontslapen te Brakel
op 18 januari 1972,
gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Ze was een edele vrouw.

Haar diepe godsdienstzin, haar zeldzame
fijngevoeligheid, haar bewonderenswaardige
bedrijvigheid en haar innemende eenvoud wa-
ren de sublieme trekken die haar schoon le-
ven hebben getekend en beminnelijk gemaakt
bij God en bij de mensen.

Na de te vroege dood van haar man heeit
ze zich — in de huiskring en het zakenleven
— ontplooid tot de « sterke vrouw » zoals die
in de Schrift onsterfelijk staat getekend en
die haar gezin tot een bewonderenswaardige
hoogte opgedreven heeft.

De Missie’s verliezen zéveel aan haar. En
niemand die het niet van nabij heeft gezien
kan weten wat unieke steun ze hier is ge-
weest.

Gelijk over haar leven hing ook over haar
ziekte een sluier van rust en sereniteit zodat
ze in volle overgave is overgegaan in de han-
den van O.L. Heer. Zulke moeders gaan maar
sterven niet.

Dank dan, lieve moeder en grootmoeder, om
uw liefde en uw zorgen ; dank vooral om uw
heerlijk levensvoorbeeld. Wij hebben getracht
U iets weer te geven van wat Gij voor ons
hebt gedaan. Wij dragen uw liefde en uw
beeld mee in ons leven en gedenken U dage-
lijks in ons gebed. Tot weerziens bij O. L.
Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

De Families SIMOENS,
VAN DEN DOOREN,
BUYDENS
en HANSSENS,

danken U voor de blijken van
deelneming en sympathie.
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