Ik weet nog niet

hoe 't leven mij zal leiden,
maar van mijn moeders beeld
zal niemand mij ooit scheiden.

Gedenk met ons in dankbaarheid

MEVROUW
HILDA SIMOENS

echtgenote van de Heer Alfred GHYS

geboren te Bevere op 29 mei 1921
en thuis, na een langdurige ziekte,
godvruchtig overleden op 11 juni 1994,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Alfred GHYS,

André DE POORTER - Laura GHYS (),
Laurent GHYS - Marie-José DE RIJCKE,
Sylvain GHYS - Monique ROMAN,
Peter DE POORTER,

Frank GHYS,

Nico GHYS en verloofde,

De families SIMOENS - VAN THUYNE en GHYS - HAESEBROECK,

haar echtgenoot ;

haar kinderen ;

haar kleinkinderen ;

danken U voor uw blijken van medeleven.

Moeder, op dit moment van afscheid nemen, willen we
u danken voor het vele dat we aan u te danken hebben,
om uw zorgen, uw rusteloze arbeid, uw liefde voor elk
van ons.

Toen kwam plots de ziekte in uw leven. Het waren voor
ons allen, vader en de kinderen, maanden van hoop en
vrees, van zorg om u, tot we stilaan vermoedden dat
geen medische hulp nog kon baten, dat we er ons moesten
bij neerleggen dat tegen uw ziekte geen kruid gewassen
was.

Nu liggen uw handen gevouwen in rust, ze waren dat
niet gewoon, nu is voor u de laatste strijd gestreden.
We weten dat heel uw leven vol arbeid en zorg nu in
Gods handen geborgen ligt.

Rust nu, na maanden van wachten en hopen bij de Heer.
Wij uw man en uw kinderen, zullen uw gedachtenis en
uw beeld in onze harten bewaren met genegenheid en
dankbaarheid.

We nemen afscheid van moeder, met vrede in het hart,
omdat we haar in haar lange ziekte zo nabij waren, met
onze zorg en liefde; wij danken ook allen die goed voor
haar waren.

Moge zij nu rusten in de vrede van de Heer.

Namis op zaterdag 23 juli om 8.30 uur.
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