Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Louise - Marie - Sylvie SIMOENS
echtgenote van de Heer
Gilbert VAN COPPENOLLE

geboren te Nederzwalm de 8 december 1913 en

na een langdurige ziekte godvruchtig overleden

te Oudenaarde de 8 maart 1985, gesterkt door de
H. Sakramenten.

In de stille uren na haar overlijden, komt onze
lieve echtgenote en moeder ons weer voor de
geest, zoals ze zich aan ons leerde kennen als
een goede en bezorgde vrouw, met haar eenvoud
van leven en haar stil verdriet om het nakend
afscheid van haar dierbaren. Ze bezat de kunst
en de moed om het leed en de pijn te verbergen
en stil te verdragen om anderen het niet lastig
te maken.

Zij was een goede en liefdevolle echtgenote,
een voorbeeldige en zorgzame moeder. Wij bid-
den dat zij, die vele jaren door een zee van pijn
en lijden ging, nu mag leven bij God en er voor
ons ten beste spreken.

,,Liefste mama, allen die jou kenden vonden in
jou een voorbeeld van geduld en doorzetting;
ook al had je het dikwijls moeilijk, nooit gaf je
de moed op en je keek steeds naar de toekomst.
Je kende ons door en door en bij jou konden we
steeds terecht met onze zorgen. Op jouw manier
hielp je ons echt en zal je ons nog verder helpen.

Beminde echtgenoot en liefste kinderen, klein-
kinderen en familie. Hoe kan ik U allen danken
om de honderden bezoeken en blijken van mee-
leven en genegenheid tijdens mijn ziekte die meer
dan dertig jaren heeft geduurd. Bijzondere dank
aan de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, om
ge jaren dagelijkse verzorging die ze mij schon-
en.

Ik zeg U geen troosteloos vaarwel, maar een
christelijk en hoopvol tot weerziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De Namis gaat door op vrijdag 29 maart te 19 u.

De Heer Gilbert VAN COPPENOLLE,

De Heer en Mevrouw

Roland VAN COPPENOLLE-WIAUX en kinderen,
De Heer en Mevrouw

Luc DE VOS-VAN COPPENOLLE en kinderen,
Mejuffer (+) Claudine VAN COPPENOLLE,

De Heer en Mevrouw

Didier VAN COPPENOLLE-VAN RENGEN en
kinderen,

De families SIMOENS, VAN COPPENOLLE,
DE CLERCQ, EECHAUDT en DE MUNTER,

vonden troost in uw oprecht meeleven in hun
rouw en danken u van harte voor uw gebeden.
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