Haar leven heeft een kroon gedragen
van gouden moederlijk geduld,
dat zonder voor zichzelf te vragen
gestaag de vele, vele dagen
geluidloos zorgend heeft gevuld.

(L. V.)
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Herinner u dankbaar

MEVROUW

Margriet SIMOENS

weduwe van
de Heer Valéere VAN PRAET

Geboren te Ouwegem op 21 oktober 1904
en godvruchtig overleden in het rusthuis St.-
Petrus te Kruishoutem op 28 december 1997,

gesterkt door de Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid Bond der Gepensioneerden.

De laatste dag van mijn leven

als de zon voorgoed is ondergegaan
en ik moet binnentreden

in de nacht van de dood

wil ik zeggen,

al kan ik niet meer spreken :

Alles is goed,

alles is in orde nu.

Ik ben niet dood.

Ik ben gewoon naar de andere oever.

Het leven verandert.

Er is geen duisternis en geen droefheid meer.
Alleen die eeuwige levensstroom,

waarin ik zacht en zalig onderga.

De aarde kan me nu geen pijn meer doen.
In God zijn alle wensen vervuld.

Mijn geluk is volkomen.

Ik leef.

Ik ben in vrede,

want ik ben geborgen

in de armen van een oneindig lieve God.

(naar Phil Bosmans)

De families Simoens - Vanhoecke
Van Praet - Detavernier
danken om uw medeleven
en uw gebed.

Druk. K - Rouwl. J. N sman, Kruisk




