Reik mij Uw hand, Heer, en spreek Uw reddend
woord.

Biddend nemen wij afscheid van
DE HEER

REMI SIMOENS

weduwnaar van Mevrouw
Irma, Marie-Renilde WALRAEVENS

geboren te St.-Martens-Lierde, op 25 juli 1904 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Brakel, op 8 maart 1985, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.
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De families SIMOENS, WALRAEVENS,
DE COUVREUR en DE STAERCKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - & (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Het leven van deze innemende man en vader
heeft het verloop gekend van een eenvoudig en
offervaardig mensenleven : het wel en wee dra-
gen van een geliefd gezin om dan, na zoveel
jaren, te sterven als de korrel van het graan.

Plichtbewust en uit liefde voor zijn gezin heeft
hij zich opgewerkt tot een vakman, die begrijpend
en zachtzinnig omging met zijn werkgevers en
met ieder die hij ontmoette. Terecht mocht hij
met fierheid in de ogen kijken naar de hulde-
blijk van 25 jaar dienst in dezelfde kloosterge-
meenschap.

Tevens bevat dit rustig en dankbaar leven een
aansporing voor ieder van ons : zijn stil maar
sterk geloof in een alle mens-liefhebbende God-
delijke Vader, tevens Schepper van die gave en
stille natuur die hem en zijn huisje omgeefden,
uitte zich in een trouw aan de Zondagmis, zo-
lang zijn krachten en de weersomstandigheden
het enigszins toelieten.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en de heel
kleine... dank voor uw blijken van genegenheid
en dankbaarheid. Maar Gij, vooral, mijn dochter
Lucie, na moeders dood zijt Gij waarlijk mijn
beschermengel geweest. Niets was u te veel om
mijn gebroken leven aangenaam te maken, dik-
wijls geen aandacht schenkend aan U zelf. Moge
dit U en gans de familie verder een diepe en
innerlijke troost verschaffen, een steun die de
Heer alleen U kan geven als Gij verder, Uw
ouders, biddend blijft gedenken : « Breng hen nu
terug samen voor eeuwig in die nieuwe thuis,
r_lvaaraan geen einde komt, door Christus, onze

eer. »

Ten paradijze geleiden hem de engelen.




