Maar de herinnering is warm
want sterft een mens,
gedachtenis blijft leven in ons, altijd!

_I_

Vroom aandenken aan

De Heer

Philemon SIRJACOBS

weduwnaar van Mevrouw
Maria POELAERT

hij werd geboren te Moerbeke op 26 mei 1908 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 29 januari 2000,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:
SIRJACOBS - POELAERT
SCHOTTE - VAN NIEUWENHOV £
danken U voor uw deelneming en gebed.

Dag na dag

van de morgen tot de avond

in eenvoud en werkzaamheid

heeft hij goed geleefd.

Met het besef

dat in de kleine dingen van elke dag
Gods geschenk van het leven lag.
Dankbaar om het leven

heeft hij vol zorg voor ons allen geleefd.
Trouw en bekwaam in het werk

en minzaam in de vriendschap.

. Zo heeft hij ook

moedig eigen leed gedragen.
Moge hij nu Gods goedheid ontvangen
en de beloning van het eeuwig leven.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Overboelare, 5 februari 2000
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