De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders
te sturen om te oogsten. (Mt. 9,37-39)
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WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN

Zuster Gilberte SLABBINCK
( Zuster Valére )

Zij werd geboren te Maldegem-Middelburg

op 2 maart 1915 en deed professie als zuster
van Maria te Nederbrakel op 20 september 1939.
Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde

te Ronse, overleden in de kliniek van de zusters
van Barmhartigheid op 5 augustus 1988.

Zij werd gesterkt door de H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Te zijn zoals Jezus vraagt dat je zou zijn
op de plaats waar God je zendt, en je daar een-
voudig te verliezen in de oneindigheid van Gods
liefde, biddend en in belangloze dienstbaarheid :
zo schrijft God «zijn» leefregel in het hart van
iedere priester en van elke religieuze.

Dank je wel, zuster Gilberte, omdat je alleen
maar dat, als zuster van Maria, in innige om-
gang met de Heer, in beloofde trouw en blije
dienst, als een stil maar sprekend getuigenis,
het religieuze leven zo eenvoudig, maar zo stipt
hebt beleefd.

In je kleuterklas was je een moedertje voor de
kinderen. Er ging van jou iets uit, dat onzeg-
bare, dat vaak onweerstaanbare, dat van de Heer
is. Jij mocht de kleintjes helpern kleine stapjes
te zetten op de weg van een gelovige ontdekking.
In je gemeenschap was je de dienstbare mede-
zuster die hield van iedereen en iedereen hield
ook van jou. Als de gemeenschap samen was
voor het gebed, voor de refter, de recreatie of

om ‘'teven waar: jij was er. Jij bent dienst-
baar gebleven tot het einde toe, je hebt je maar
weinig rust gegund en waar wij je zo vaak op
straat voor de boodschappen hebben ontmoet,
doet het ons nu terugdenken aan Franciscus van
Assisi, die contemplatieve ook langs de weg,
die de kunst verstond om alles, mensen en dingen
als middel te gebruiken om binnen te treden in
de stilte van het gebed.

Jij hebt als afscheid daar in de kliniek al je
medezusters dankbaar laten groeten, jij mocht
afscheid nemen van je schone familie en je
kreeg de genade om in het volle bewustzijn de
H. Sacramenten te ontvangen: het was Jezus die
je opwachtte, en Maria was er zeker ook om
eenvoudig gelovig de stap te zetten naar de
overzijde.

Nu jij geroepen werd om ten volle open te bloeien
en voor eeuwig te leven in de volheid van het
mysterie van de liefde van de Drieéne God,
willen wij biddend met jou verbonden blijven
en durven wij je vragen dat je voor ons en
voor al onze intenties een goede voorspreekster
zou zijn.

Dank om dit schone leven hier te midden van
ons.

« Mijn Jezus barmhartigheid ».

Om uw gebed,

om uw blijken van christelijk meeleven,
danken wij U van harte.

E.H. A. Schatteman, Algemeen Directeur,
de Algemene Verantwoordelijke en de =zusters
van Maria,

de families SLABBINCK - VERKEST.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
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