" Vader, in Uw handen, beveel ik mijn geest . . .
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ZALIG AANDENKEN
VAN DE HEER

ANTOINE SLEEUWAERT

Echtgenoot van Mevrouw

Suzanne VAN HOUDENHUYSE

geboren te Gent de 7¢ maart 1912 en zacht in de
Heer ontslapen te Oudenaarde, de 11¢ april 1965,
voorzien van al de genademiddelen van onze Moe-
der de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Op Palmzondag is hij heengegaan met Jezus naar
het eeuwige Jerusalem,

Lijden en ziekte moesten hem eerst zuiveren en
louteren, reisvaardig maken voor de tocht naar het
Vaderhuis : waarlijk God is goed!

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven . . . wie in
Mij gelooft, ook al is hij gestorven . . zal leven.. .»

( Joh. XI. 25)

Mijn dierbare echtgenote, ik dank U voor al het-
geen gij voor mij gedaan hebt, voor uw genegenheid
en uw liefdevolle zorgen. Wees moedig en betrouw
op God

Mijn lieve zoon, zo graag was ik bij U gebleven...
maar God heeft het anders geschikt; doe uw best;
mocht moeder over u tevreden zijn.

Mijn goede ouders, de slag is zwaar voor U. Troost
U, ééns zien wij elkander weer om eeuwig gelukkig
te zijn in God.

Beste familieleden en allen die mij genegen waart,
bewijst mij nog een laatste liefdedienst: een gebed
tot mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheidl

O. L. Virouw van Kerselare, bid voor ons.

(300d.a.)

Mevrouw Antoine SLEEUWAERT, geboren Suzanne VAN HOUDEN -

HUYSE,
Heer Alain SLEEUWAERT,

Heer en Mevrouw Joseph SLEEUWAERT - BOURLEZ,
Heer en Mevrouw Paul VAN COPPENOLLE -SLEEUWAERT,

Eerwaarde Zuster Ludgarde, der Zusters Augustinessen, Zwarte Zusters,
in de wereld Mejuffer Georgette VAN HOUDENHUYSE,

Heer en Mevrouw André VAN COPPENOLLE - VAN KERCKHOVE,
Heer en Mevrouw Raymond HENDRICKX - VAN COPPENOLLE,

De Eerwaarde Zusters van de H. Hartkliniek,

De familien SLEEUWAERT, VAN HOUDENHUYSE, BOURLEZ en

VERLIEFDEN.

Danken U van harte voor uw kristelijke deelneming en voor uw

gebeden, die ons tot troost en de overledene tot zielerust strekken.

Drukk. P. De Longie- Koster, O.L.Vr. kerk, Oud.




