1.
Bid voor de zielerust

van de Heer

JULIEN SLOTS

weduwnaar van MEVI’O“W
Denise VANDENABEELE

geboren te Ronse, op 24 maart 1907 en overleden
te Gent, op 18 juli 1984,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lid van K. B. G.

Het leven is ons geschonken als een gave. Ook Julien
leefde zo gaarne. Ons leven opbouwen tot een vreugde
voor onze dierbaren : voor vrouw en kinderen en fa-
milie en tot een hulp en dienst aan de medemens. Met
de gaven van ons leven in de mate van het mogelijke
een ander niet vergeten. Julien was graag bij de men-
sen, in zijn familie, onder leden van zijn gepensioneer-
denbond. Het doet goed mensen te ontmoeten die lief
en goed zijn voor een ander.

Het leven bracht hem met velen in contact. Waarom
dan niet wat vreugde delen en het brood van liefde
schenken

De menshoopt, droomt en verwacht veel. Blijvend is ons
geluk hier niet op aarde. Hij moest het ervaren: het
lief én leed in eigen gezin, de aftakeling in zijn eigen
lichaam, tot nog vrij onverwachts de dood kwam aan-
kloppen. Maar omringd deor zijn kinderen, door zijn
familie heeft hij afscheid genomen. Met zijn geloof heeft
hij alles doorworsteld en moedig de kruisen van het
leven gedragen.

Begrafenissen Devos, Ronse

Moge ons menselijk vertrouwen op God onze sterkte
en onze moed zijn. Voor hem weze het de ontmoeting
met de Schenker van alle goed en voor hen die iemand
vrrliezen het ontdekken van steun en kracht.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, hartelijk
dank voor alle attentie en dagelijkse zorg om het
dagelijks voedsel, de ontspanning, de genegenheid van
het nabij zijn.

Gedenk mij allen in uw gebeden.

De heer en Mevrouw Gilles en Henriette SLOTS-DE
BOCK, Goedele en Frank,

De heer en Mevrouw Piet en Rita BEGHIN-SLOTS,
Inge, Ilse, Sigrid en Jeroen,

De families SLOTS, COTENS, VANDENABEELE
en LIEVYNS,

danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.




