DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Jeannine SMEETS

echtgenote van
de Heer Hubert BURENS,

geboren te Saint-Vaubourg op 23 juni 1927
en overleden te Leuven op 1 mei 1986.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Recht en raak in aard en woord, met be-
zieling en durf tekende Jeannine, zelfbewust
doordacht en kundig, de wijde wegen waarop
haar werkzaam leven zich ontrolde.

Vroeg in de morgen tot laat in de avond,
altijd vol dynamisme, sterk en onvermoei-
baar, werkte zij innig samen met haar echt-
genoot, zich steeds bekommerend om alles
wat haar, in ‘'tvolle leven, zo nauw aan het
hart lag.

Zeer velen hebben haar gulle gastvrijheid
mogen genieten, haar huis stond open, zij
bezat de kunst om mensen te ontvangen,
aan te moedigen en te helpen.

Ook in het verenigingsleven was zij vol
initiatief en tevens de stille stuwende werk-
kracht ten dienste van haar medemensen.

En toch. Haar mooiste trots droeg zij als
goede moeder en ijverige huisvrouw, wanneer
al de kinderen en kleinkinderen, samen met
papa op een feestdag gezellig thuis waren.
Dan kon haar geluk niet op.

Helaas, veel te vroeg laat gij ons alleen.
Wij wenen nu op uw graf en zoeken troost
in onze bittere tranen.

Dank U lieve echtgenote, dank U lieve
moeder, dank U mammie, uw beeld en voor-
beeld blijft in ons.

Vaarwel Hubert, vaarwel mijn kinderen,
vaarwel moeder, vaarwel familie en vrienden,
ik hield zoveel van u allen, vergeet mij niet
en bidt opdat de Heer mij genadig weze.

Rust zacht in de eeuwige vrede.

De families
BURENS, SMEETS,
DE CUBBER, VANLIERDE,

danken U voor uw blijken
van deelneming.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel




