Hij heeft geen vlieg ooit kwaad gedaan
en was tevreden als een kind.
Hij is de lange weg gegaan
naar God, waar hij nu vrede vindt.
(L. V.)

WIL IN UW GEBED GEDENKEN

DE HEER

Jozef Albert SMET

Zoon van Emiel en Elisa Van Buynder
Geboren te Meerdonk op 7 augustus 1906,
en thuis overleden op 30 oktober 1992.
Gezalfd met het H. Sakrament der zieken.

Hij was lid van de Bond voor Bejaarden en
van het Genootschap van de H. Barbara.

Zijn wereld was de thuis met vader en
moeder, broers en zussen. Het dorp ook
met de mensen van zijn jaren uit de buurt.

En wat wandelen en fietsen tot de laatste
dag. En iedere zondag naar de kerk. Want
ook bij Ons Heer was hij thuis.

Een simpel leven, met een grote tevreden-
heid. Geen grote verre dingen zocht hij.

Gaan kaarten iedere woensdag en thuis tot
de laatste avond met zijn zuster.

Een boodschap doen, een praatje slaan
over leven en dood in het dorp. En graag
met wat fruit iemand een plezier doen.

Hij hoorde tot het dagelijkse beeld van
Meerdonk.

Eigenlijk is zijn laatste wens vervuld. Niet
naar de kliniek moeten en thuis mogen
sterven zonder iemand last te doen. Hij
was iemand van ons. Wij zullen hem mis-
sen. Vooral zijn zuster en zijn broers.

Met de talrijke familie, neven en nichten,
de buren en vrienden bidden wij:

HEER, GEEF HEM DE VREDE !

.I.

De familie dankt voor uw gebed en
medeleven.
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