Door vele kwellingen heen moeten wij hel Rijk
Gods binnentreden.

P
Bid voor de ziel van Mevrouw

ALTCE SNEL

Weduwe van Mijnheer
August VAN MULDERS

geboren te Denderleeuw, de 20 januari 1876 en
godoruchtig overleden te Liedekerke, de 19 januari
1961, gesterkt door de H.H. Sacramenten der ster-
venden.

De dierbare afgestorvene was een rechizinnig en
zachtmoedige vrouw, met een vurig geloof, vlijtig
zorgde zij voor het welzijn en geluk der haren.

Eenvoudig en rechischapen van gemoed was zij
voor allen een hartelijke vriend.

De mens, diein lijden en sterven zich aan de
Wil Gods onderwerpt, ontslaapt in vrede; haar dood
is de overgang tot een beter leven.

Vaarwel geliefde kinderen, kleinkinderen, ach-
terkleinkinderen en al mijn familieleden, hebt har-
telijk dank voor wwe oprechte verkleefdheid en tedere
zorgen,weest niet ontroostbaar over mijn heengaan
bidt veel voor mij eens zien we elkander terug.

Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Voor de blijken van kristene deel-
neming betuigd bij het afsterven van
haar die ons zo dierbaar was danken
U innig,

De familién SNEL
VAN MULDERS
UYTTERSPROT
en STEILLEMAN
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