“Laat mij sterven om te leven.

Laat mij alles wedergeven :

groot geluk en ook verdriet.

Laat mij binnen in uw grenzeloos Wezen,
Eeuwig licht,

naar wie wij allen zijn gericht”.

Diep bedroefd om het afscheid
worden wij stil bij het heengaan van

JONGEHEER

JOOST SOENS

zoon van Hubert en Linda Van Oudenhove

Geboren te Ninove op 14 september 1981
en overleden te Haaltert op 16 januari 2002.

"Als jij me door de nacht laat gaan,
laat mij dan nog één ster, slechts één,
één is genoeg voor mijn behoud,
haar wenkend licht zegt mij waarheen

Gun mij één ster in de donkere nacht,
die tot de morgen met mijj gaat,
hoe lang de duisternis ook duurt,
'k ben zeker van de dageraad.”

M. Meys

Joost,

het leven scheen zo vol beloften
toekomst lag voor je open

jii zag het niet

en bleef zoeken naar uitkomst
viel het je dan zo zwaar ?
iedereen stond naast je

en toch was je eenzaam

wij begrijpen het niet

maar we blijlven van je houden

God, ik roep tot U :

in mij is het duister
maar bij u is het licht.

Ik ben eenzaam

maar Gij verlaat mij niet.
Ik ben bang

maar bij U vind ik hulp.
Ik ben onrustig

maar bij U is vrede.

In mij is bitterheid

maar bij U is geduld.

Ik begrijp uw wegen niet
maar Gij weet de weg voor mij.

(Dietrich Bonhoeffer)

De familie dankt U voor Uw gebed en medeleven.
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