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Blijvende herinnering aan

MEVROUW

Martha SOETE

weduwe van Germain D'HAEYER

geboren te Heule op 1 oktober 1916
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zotiegem op 9 juli 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Na jaren als dienstmeid gewerkt te hebben, is
Martha na haar huwelijk in Nederbrakel komen
wonen. Al spoedig nam ze de verzorging van haar
schoonouders op zich, die ze behandelde alsof
het haar eigen ouders waren. Gedurende de
periode dat ze haar café openhield leerde ze de
Brakeise bevolking kennen, die haar kenden als
"Oomkies Martha". In die tijd stikte ze soms in
de vroege ochtend of de late avond "handwanten".
Haar werklust geleek op die van "Tinneke Van
Heule", het liedje dat ze af en toe zong. Toen haar
broer uit de missie in Zuid-Afrika terugkeerde,
bood ze hem een "thuis" aan. Wanneer Germain
het door de ouderdom steeds lastiger kreeg, heeft
ze hem mel de beste zorgen omringd. Na haar
beroerte, zes jaar geleden, had ze het moeilijk
om zich uit te drukken.Nochtans bleef ze steeds

fel begaan met haar familie en met wat er rondom
haar gebeurde.

Martha was zeer diepgelovig. Het hoogste gebod,
de naastenliefde, paste ze toe in haar dagelijks
teven. Steeds was ze bereid om alles wat ze had
te delen met anderen. Ze was gedienstig en
hulpvaardig voor iedereen. In moeilijke tijden van
ziekie of tegenslag wist ze door haar onverzeiielijke
moed en levenslust steeds de bovenhand te halen.
Ze was de spil van het gezin, steeds in de weer,
nooit klagend en bijzonder gastvrij voor familie
en vrienden.

Ma, oma. Het ogenblik om afscheid te nemen van
elkaar is nu aangebroken. Ge hebt hard gewerkt
inuw leven en we hopen dat je nu rust mag vinden,
want dat verdien je, meer dan wie ook. We vinden
geen woorden mooi genoeg om je te danken voor
de oprechte warme genegenheid en de diepe liefde
die je ons geschonken hebt.

Uw kinderen en kleinkinderen.
De families
SOETE - SAEYTIJDT

D'HAEYER - PIEYNS
danken u voor uw gebed en medeleven.

Namis op vrijdag 25 juli 1997 om 18.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




