Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in Mij
gelooft zal leven. Joh. XI, 25
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Achiel Soetens

echtgenoot van Mevrouw
Bertha VANDESANDE,

geboren te Everbeek op 14 juli 1897 en overleden
in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 30 juni 1963,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
der stervenden.
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Ter gelegenheid van de plechtige klokkenwijding
zegde de dierbare overledene : «Wanneer ik weldra
op rust zal zijn, zal ik mij gans aan de parochie-
werken kunnen geven» !

Helaas, toen de welverdiende rusttijd kwam, kwam
ook de ziekte en het lijden, die geen verpozing
meer gaven.

Hij stichtte toch nog de parochiale afdeling van
de «Vrienden van Lourdes». Dank aan deze Maria-
vercerder konden ieder jaar twee parochianen naar
het genadeoord Lourdes gaan.

Na een loopbaan, gedurende dewelke Achiel zijn
naaste geleidde op de weg van de aardse bestem-
ming, trachtte hij volmaakter de weg naar zijn he-
melse bestemming te bewandelen : de weg die veelal
leidt over Calvari&.

In alle eenvoud en klaar bewust zegde hij her-
haaldelijk, de laatste dagen, dat hij zijn leven of-

ferde voor het welzijn van zijn kinderen, van zijn
familie en van de parochie.

Teergeliefde echtgenote kinderen en kleinkinde-
ren, beminde broeders, zusters en naastbesraanden,
ik dank U ,voor uw vele zorgen en genegenheid !
Bemint en eert uw ziekelijke moeder! Bemint ook
elkander vurig. Ik heb u het voorbeeld gegeven !
Bewandelt verder de goede weg in afwachting van
het blijde wederzien bij de Heer !

Sint Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.
O. L. Vr. van Lourdes, b.v.o.

De Families
SOETENS,
SPITAELS,
VANDESANDE,
MATTHIJS,
danken U om uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. A. Opdecum, Everbeek




